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ÖNSÖZ 


Hz. Muhammed'i (sallallahu aleyhi vesellem] peygamber olarak gönderen ve güzel sıfatlarla donatan Allah'a hamdolsun. Ona İslâm'ı din olarak seçti, Kâbe'yi kıble tayin etti, ümmetini insanların en hayırlıları yaptı, zümresini cennetlik kıldı, salâtını, rahmetini ve bereketini indirdi. Salât Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem) üzerine olsun ki Rabb'i onu ümmi, Haşimi, Kureyşi, Mekki, Medeni Araplardan seçti. Ona ve onun tertemiz ehline ebedi olarak çokça selâm olsun. 


Peygamber Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem) şemâilini ve hasletlerini anlatan pek çok eser yazılmıştır. Ben de, Şemâil-i Şems-i Cihan ismini verdiğim bu âciz eseri, Allah'a yönelerek, zatının rızasını ve resülünün şefaatini kazanmak için yazdım. Umuma faydalı olmasını ve bu fakir yazara manevi kazanç sağlamasını diliyorum. Hadis-i şeriflerden derleyerek diyarımızda yaygın olan Türkçe üzerine yazdığım bu kitap iki kısımdır. Birinci kısımda, yaratılmışların en güzeli olan Peygamber Efendimiz'in şeklini, şemâilini, uzuvlarının uygunluğunu ve görünüşünün güzelliğini tarif ettim. Kıymetli başlarından başlayıp değerli ayaklarına kadar her bir âzasını açıkladım. 
İkinci kısımda övülmüş ahlâkını, güzel fiillerini ve salih amellerini haddim olmayarak anlattım. 
Delilü”l-Hac fi Mensiki”l-Hac isimli eserden bir ekleme yaptım. 


Din kardeşlerimden ricam şudur ki, eserimi okurken gördükleri hataları düzeltsinler, 


8 


bu fakir kulu anıp hakkında hayır dua ederek gönlümüzü şâdetsinler. Allah iyilikleri karşılıksız bırakmaz. 


Yüce Rabbimiz, denizler padişahı hükümdarımızın saltanatını ömürlerinin sonuna kadar sıhhat ve âfiyetle korusun. Âmin. Peygamberlerin efendisinin hürmetine. Tevfik Allah'tandır. 
O ne güzel vekildir. 


Hafız İsmail Hakkı Divriki 


ŞEMÂİL-İ ŞEMS-İ CİHAN 


— — 65 — — 


Hamdâlemlerin Rabb'iolanAllah'amahsustur. 
Salat ve selâm peygamberimiz Muhammed'in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun. 


Bu cismim ateş-i aşkınla yansın yâ Resülallah Dü çeşmim hâb-ı gafletinden uyansın yâ Resülallah 


Gidüb boynumda zincirimle ben ol ravza-i pâka Görenler hep beni divane sansun yâ Resülallah 


O rütbe ağlayım çöllerde feryad eyleyim kim ben Şir-i şek didem ol kana boyansın yâ Resülallah 


Şu kâfir nefsin elinden bu dil-i bi çareyi kurtar Yeter cürm ü kabahatten usansın yâ Resülallah 


Kulun İsmail'i mahşer ehline sen eyleme rüsva Günahından bu dünyada utansın yâ Resülallah 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PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN ŞEMAİL-İ 


Fahr-i Âlem Efendimiz hazretlerinin şekli, şemâili, uzuvlarının uygunluğu ve görünüşünün güzelliği hakkındadır. 


Resül-i Ekrem'in yaratılışındaki mükemmelliğin, görünüşündeki güzelliğin ve bedenindeki nuraniyetin hiçbir insanoğlunda bulunamayacağını kabul etmek peygamberliğe imanın şartlarındandır. 


Bütün güzelliklerin kaynağı ve Allah”ın sevgilisi olan Resülullah Efendimiz”in organları ve lati- 


feleri mükemmel bir haldeydi. Kalbinden doğan hakikat güneşi yüzünde parlıyordu. Karşısında fener veya mum yakılsa, hatta dolunay veya güneş parlasa yüzünün nuru onları söndürürdü. 


Risalet sahibi efendimiz kâmil bir vücuda ve güzel bir yaratılışa sahipti. Boyu uzun da, kısa da değildi, orta boyluydu. Görenler ilk bakışta onu kısa boylu zannederdi. Ama dikkatlice bakınca uzuna yakın diye hükmederdi. 
Kiminle beraber yürüse ondan uzun görünürdü. İki uzun boylu kişinin arasında dursa, ikisinden de uzun görünürdü. Bu husus Resül-i Ekrem'in mucizelerindendir. Yani dış görünüş bakımından ümmetinden hiç kimse kendisine denk olmadığı gibi, iç âlem ve mana bakımından da denginin olmadığını göstermektedir. 


Sonuç olarak Resülullah'ın gönülleri çeken bedenlerinin ölçülü, âzalarının birbirine uygun ve kararında boylarının gayet güzel olduğu açıkça bilinmektedir. 


Nebi muhterem efendimizin mübarek tenlerinin rengi esmer olmayıp kırmızıya yakın bir nura ve parlaklığa sahipti. Tepeden tırnağa saf gümüşten dökülmüşe benzerdi. Bütün uzuvları beyazdı, ama bazı uzuvlarında güneşin tesirinden ve kanın çokluğundan belirginlik veya kırmızılık ortaya çıkardı. Resül-i Kibriya Efendimiz'in saadetli başları büyüktü ki bu büyüklük zihninin kuvvetine işarettir. 


Resül-i Ekrem Efendimiz”in anber kokulu mübarek saçları siyahtı. Ne kıvırcık ne de düzdü, ikisinin arasında, tam kıvamındaydı. Anber kokulu mübarek saçlarını kesmedikleri zaman mübarek kulak memelerine kadar uzatırlardı. 


Mübarek alnı uzun ve genişti, alnının iki tarafı parlak ve açıktı. 


Resul-i Ekrem Efendimiz'in mübarek kaşları uzun, ince, yay gibi kavisli ve pek mükemmeldi. Bitişik olmaya çok yakınlardı ama bitişik ve çatık değillerdi. Bitişik gibi görünse de 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dikkatlice bakınca iki kaşı arasında bir damar olduğu bile farkedilirdi. Bu damar, sakin ve yumuşak olduklarında görülmez, gazaplandıkları zaman ortaya çıkardı. 


Kâinatın efendisinin mübarek kirpikleri sık ve uzundu. Gözleri büyüktü. Göz bebekleri siyahtı ve beyaz kısmında biraz kızıllık vardı ki bu da gözlerini ziyadesiyle güzelleştiriyordu. 
Gündüz güneş ışığında nasıl görürlerse, gece karanlığında da öyle görürlerdi. Önlerindekini gördükleri gibi arkalarındakini de görür ve bilirlerdi. 


Nebi Zişan Efendimiz”in burunları gayet güzel ve ölçülü, uçları ince ve güzeldi. Burnunun orta kısmında hafif bir yükseklik vardı ki en güzeli de böyle olanıdır. İlk bakışta saadetli burunları yüksek zannedilir, dikkatlice bakınca ince olduğu anlaşılırdı. 


Risalet sahibi efendimizin mübarek yüzleri uzun değildi. Çok değil, biraz yuvarlak ve 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düzdü. Güzel yüzü, bu şekilde bütün insanların yüzlerinden güzel ve üzerinden güneş ışığı akarcasına şirindi. İnsanların ve cinlerin peygamberi olan efendimiz büyük bir yüceliğe sahip olmakla birlikte insanların gönlünde de büyük bir yere sahipti. Saadetli yüzleri kendisine bakanların kalplerinde parlardı. Ayın on dördü gibi nur saçardı. 


Yaratılmışların en güzeli olan efendimizin âlemde eşi benzeri olmadığı halde onun güzelliğini aya benzeterek anlatmak şairlerin adetidir. Bundan maksat, dinleyenlerin zihninde örnek vererek ve benzetme yaparak bir şeyler uyandırmaktır. 


Hz. Câbir (radıyallahu anhl buyurdular ki: 

“Ben âlemin nuru efendimizi mehtaplı bir gecede gördüm. Nebi'nin parlayan yüzüyle aydan hangisinin daha güzel olduğunu anlayabilmek için bir güzel yüzlü Resül-i Ekrem'e, bir ayın çehresine baktım. Vallahi benim nezdimde Nebi muhterem efendimizin saadetli yüzleri aydan daha güzeldi.” ' 


Güzel, akıcı ve açık konuşanların en iyisi olan efendimizin mübarek ağzı ne büyük ne de küçüktü. İkisinin ortasındaydı. Mübarek dişleri seyrek, inci gibi beyaz ve berrak olmakla birlikte konuşurken dişlerinin arasından nur saçılırdı. Mübarek dudaklarıyla ağızlarını kapadıkları zaman o kadar güzel görünürlerdi ki insanoğlundan hiç kimse o kadar güzel görünemez. 


Hikmetli konuşmaları çok düzgün ve doğruydu. Kuvvetli bir fesahate ve yüce bir belagata sahiptiler. Şerefli sözleri gönülleri alır ve ruhları cezbederdi. Mahlükat içerisinde hiç kimse onun kadar düzgün ve güzel konuşamazdı. İnsanlar konuşmasının düzgünlüğüne ve güzelliğine akıl erdiremezdi. En iyi konuşan Arap bile, ancak kendi kabilesinin şivesi üzerine konuşabilirdi. Lakin Resül-i Ekrem herkesle 


1 Dârimi, Mukaddime, 10. 
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hangi kabiledense o kabilenin şivesi üzerine konuşurdu. 


Fahr-i Âlem Efendimiz'in bütün konuşmalarının, “O arzusuna göre konuşmaz. Söyledikleri vahyedilenden başkası değildir” (Necm 3-4) âyet-i kerimesince doğru ve etkili, bütün fiillerinin, “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin” (Kalem 4) ilâhi kelâmınca seçilmiş olduğu şüpheden uzaktır. Nasıl böyle özelliklere sahip olmasın ki, güzel lisanları âlemlerin yaratıcısının sayfalarından cilalanmış bir kılıçtır. Bütün emirler, farzlar, sünnetler onunla ortaya çıkmış ve açıklanmıştır. Hakikat yolu, kâinatın başlangıcının ve sonunun ilmi, sayesinde açıklığa kavuşmuştur. Hatta o kadar düzgün ve anlaşılır konuşurlardı ki, huzurlarında bulunup saadetli ağızlarından dökülen sözleri dinleyenler ezber ederlerdi. Ve o şerefli sözleri saymak isteseler harf harf kolayca sayarlardı. 


Resül-i Ekrem Efendimiz'in mübarek tükürükleri pek çok mucizeye ve hassasiyete sahipti. Değerli sesleri seslerin en güzeli olup diğer seslerin ulaşamayacağı uzaklığa ulaşırdı. 


Ahir zaman peygamberi efendimizin değerli sakalları gayet siyah ve gürdü. Kıvırcık da değildi, düz de değildi, ikisinin ortasındaydı. 
Yüce şahsiyetlerinde mevcut olan hilim ve vakarla parlayan nurlu yüzlerine ansızın bakanlar heybetinden ürperirdi. 


Üstünlüğünü ve ahlâkını anlatmak isteyen kimse aczini ikrar ve eksikliğini itiraf ederek şöyle demek zorunda kalırdı: “Kâinatın övüncü efendimizden önce ve sonra, dış görünüş ve iç âlem açısından da ahlâk ve yaratılış bakımından da değerli zatlarına benzeyen birini görmedim.” 


Kâinatın sevinci efendimizin mübarek boyunları gayet güzel ve uyumlu, mübarek boğazları billur gibi saf ve berraktı. Güzel âdetleri şöyleydi ki, bir şeye bakacakları zaman mübarek başlarını sağa ve sola çevirmezler, bütün bedenleriyle bakacakları şeye yönelirlerdi. Biriyle konuşacakları zaman bütün bedenleriyle dönüp sadece değerli başlarını çevirerek bakmazlardı. 


Nebilerin önderi efendimizin eklem yerleri, mübarek omuzları, dirsekleri, bilekleri ve dizleri büyük kemikliydi. Kemiklerin büyüklüğü ise kuvvete delalet eder. Resül-i Ekrem'in mübarek omuzları ve kolları gür kıllıydı. Ve mübarek kolları dirsekten bileğe kadar etliydi, mübarek bilek kemikleri uzundu. 


Âlemlerin övüncü efendimizin kıymetli elleri iri ve etli, mübarek avuçları genişti. Avucun genişliği ise cömertliğe işaret eder. Mübarek parmakları kalın ve normal uzunluktaydı. Güzel özelliklerinden biri olarak elleri kardan soğuk, ipekten yumuşak ve miskten hoş kokuluydu. 
Mübarek elleriyle herhangi bir şeye dokunsalar o şey hastalıktan kurtulur, şifa bulurdu. 


Peygamberlerin en zahidi efendimizin mübarek koltuk altları beyaz ve kılsızdı. Mübarek 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kürek kemiklerinin arası genişti. Omuzlarının aşırı olmayan genişliği asalet alameti ve önderlik göstergesidir. 


Peygamberlerin sonuncusu efendimizin yüce peygamberlik şahsiyetleriyle nebiler silsilesinin sona erdiğine işaret etmek üzere mübarek kürek kemikleri arasında ve nurlu kalplerinin hizasında güvercin yumurtası şeklinde peygamberlik mührü olan bir kabarcık vardı. Kıymetli tenlerinin renginde, güzel kıllara sahip, bedenlerinden yüksek ve inci gibi benlerle çevrili bu kabarcık “hâtem-i nübüvvet” ismiyle meşhurdu. 


Resül-i Ekrem Efendimiz'in mübarek göğsünden güzel göbeklerine kadarki kısmın orta yerinde, göğsünün yarılmasının alameti olarak güzel kıllardan elif gibi bir hat mevcuttu. Kıymetli göğüsleri üzerinde başka kıl yoktu. 


Mübarek ve temiz karnıyla nazik göğüsleri hizalıydı. Yani mübarek karnı göğsünden, mübarek göğsü karnından ileride değildi. Gerek 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şefkatli göğüsleri gerek temiz karınları yassı, geniş ve ışık saçar bir haldeydi. Özetle bütün organları sevimli ve uyumluydu. Mübarek bedenleri ne şişmandı ne de zayıftı. Kıymetli azalarının tamamı dengeli ve güzeldi. 


Yaratılmışların en güzeli efendimiz bütün fertlerin en seçkini olduğundan mübarek, muazzam ve mükerrem kalpleri hakkında da çeşitli haberler gelmiştir. 


Resül-i Ekrem Efendimiz bütün mahlükattan üstün olduğundan kendisine özel bazı sıfatları vardı. Bu sıfatlar hallerinin ve ahlâkının güzelliğini gösteriyordu. Övülmüş ahlâkı Allah'ın nazar ettiği mukaddes kalbindeki ilâhi sırları belli ediyordu. 


Saadetli kalpleri mi'raca çıkmalarından önce diğer peygamberlerin kalpleri gibi bazan daralır ve bir süre sonra genişlerdi. Böylece Hak'tan ve halktan gelen muamelelere tahammül ederdi. Hicretten bir sene önce mi'raca 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çıktıklarında? büyük meleklerden Cebrâil [aleyhisselâm] Resül-i Ekrem'in değerli göğüslerini yararak nurlu kalplerinden bir parça uyuşmuş kan çıkarıp şöyle dedi: 


“Ey Allah'ın resülü! Şeytanın senden nasi- bi budur. Bu gittikten sonra hileci şeytan asla sana galip gelemez.” 


Sonra nurlu kalplerini altın bir leğen içinde zemzem suyuyla yıkayıp yerine koydu. 


İşte bu göğüs yarılmasından sonra Fahr-i Âlem'in göğsü daima ferahtı. İnsanlara ve cinlere peygamberliğini ve vazifelerini açıklayıcıydı. Şerefli kalpleri dertlerden ve ıstıraptan uzaktı. Sevinç zamanlarında da keder zamanlarında da aynı hal üzereydi. 


2 Metnin aslında böyle yazmakla birlikte, anlatılan 
hadise mi'raçta değil, Peygamber Efendimiz'in çocukluğunda gerçekleşmiştir. Ayrıca mi'raçta da Resülullah”ın kalbinin yarılıp yıkandığına dair rivayetler vardır (Buhâri, Tevhid, 37). 


3 Müslim,/man, 261. 
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Cihana rahmet efendimizin mübarek baldırlarında bir tür incelik vardı ki bu da güzelliktendir. 


Resülullah Efendimiz'in kıymetli ayakları büyüktü ve üzerleri düzdü. Mübarek ökçelerinin eti azdı. Mübarek tabanlarının altı düz, yumuşak ve normal yükseklikteydi. Mübarek parmakları da kalın ve normal uzunluktaydı. 
Başparmağının yanındaki parmağı diğer parmaklarından uzun olup ayakları dahi insanlar içinde gayet güzeldi. 


Güzel âdetleri şöyleydi ki, yürüdükleri vakit mübarek ayaklarını zeminden kuvvetle kaldırır, sağa ve sola sapmadan gidecekleri tarafa yönelir, mübarek ayaklarını bastıkları zaman bütünüyle basar, ayakucuyla zarafet kastederek yürümezlerdi. Yokuştan iniyor gibi yalnız ayaklarına bakarak yürürlerdi. 


Sözün özü ve anlatılmak istenen şudur ki efendimiz gururlu ve aşırı neşeli olmayıp daima tevazu ile hareket ederdi. Kibirli tavırlardan sakınarak adımlarını iri iri atarlar ve sakin bir şekilde yürürlerdi. Yüce şahsiyetlerine mahsus yürüyüşleri gayet itinalı olduğundan bütün özellikleri gibi son derece güzel ve dengeliydi. 


İşte Peygamberimiz'in burada anlatılan ѕетаі!іпі bir kimse iyice düşünse ve hayalinde tutsa kâinatın en güzeli Resülullah Efendimiz'in temiz ve nurlu bedenleri gözü önüne gelir. 
Böylece muhabbeti artar ve rüyasında Resül-i Ekrem'in gül cemalini görmeye mazhar olur. 


Allahım! Sen yeniden habibinin kabrini ziyaret etmeyi bizlere kolaylaştır. Rüyada onun cemalini göster. Mahşer ve ceza gününde şefaatini nasip et. Ebedi mekân olan firdevs cennetinde ona komşu et. Salât ve selâm Allah Resülü'nün, Ehl-i beyt'inin ve ashabının üzerine olsun. 
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PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN 
GÜZEL FİİLLERİ 
0 


Resül-i Ekrem Efendimiz”in övülmüş ahlakı, güzel davranışları ve salih amelleri hakkındadır. 


Saadetli Sarıkları 


Yaratılmışların en şereflisi Resülullah Efendimiz”in şerefli sarıkları ve sarıklarının renkleri hakkındadır. 


Ahir zaman peygamberi efendimiz saadetli başlarına bazan beyaz, bazan siyah sarık sararlardı. Bazan sarığın bir ucunu iki omuzlarının arasından sarkıtırlar, bazan da sarık giymeden sadece takke giyerlerdi. Diğer günlerde sarıklarının boyu yedi, cuma ve bayram günlerinde on iki zirai idi. 

Risalet sahibi efendimiz anber kokulu mübarek saçlarına çoğu zaman güzel kokulu yağlar sürerlerdi. Nezafet ve letafetleri gereği, yağın eseri değerli sarıklarına bulaşmasın diye sarığın altına tülbent sererlerdi. Anber kokulu saçların- da yağın eseri kalmayınca tülbendi çıkarırlardı. 


Saadetli başlarından ağarmış saç koparmayı sevmezlerdi. Mübarek saçlarını kınadan başka boyayla boyamazlardı. Kına kullanmaları ise sadece güzel kokmak, baş ağrısını gidermek ve caiz olduğunu belli etmek içindi. 
Resül-i Ekrem temizlik ve güzellik açısından insanların en seçkini olduğundan davranışları özenli ve elbiseleri temizdi. 


4 Yirmi dört parmak uzunluğunda bir ölçü birimi. 
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Kudretten Sürmeli Gözleri 


Mevcutların en güzeli Resülullah Efendimiz'in sürmeleri hakkındadır. 


Risaletli efendimizin nurlu gözleri kudretten sürmeliydi. Her gece uykudan önce “ismid” diye isimlendirilen sürmeyle sağ ve sol gözlerine üçer defa sürme çekerlerdi. Böylece uykudan kalktıklarında, abdest alacakları zaman sürmenin kendisi gitmiş, eseri kalmış olurdu. 
“Yatmadan önce ismid ile gözlerinize sürme çekmeye devam ediniz. Çünkü ismid ile sürmelenmek göze parlaklık verir, kirpikleri besler” ” buyururlardı. 


Sürme çekmek uykudan önce sünnet olup uykudan sonra sünnet değildir. Sürmeyi uyumadan evvel üçer defa önce sağ, sonra sol göze sürmek gerekir. Böylece sabah abdest alınacağı zaman sürmenin lekesi gitmiş, eseri kalmış olur. Sünnete uygun olan da budur. Er- 


5 İbn Масе, ТЮР, 25. 
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keklerden bu sünneti uygulamak isteyen birinin sağlık amacıyla sürme çekmesi uygundur. 
Ancak kadınlar gibi sırf süslenme amacı gütmemesi gerekir. 


İsmid kırmızıya benzeyen siyah bir taştır ki Hicaz'da çok bulunur. En iyisi İsfahan sürmesidir. Hatta bazıları ismide İsfahan sürmesi derler. İsmidin faydaları şunlardır. Göz yaşını keser. Göz sinirlerini ve damarlarını korur. Göz sulanmasını gidererek gözün sıhhatini muhafaza eder. Göze parlaklık verir. Gözü saflaştırır. 
Kirpikleri bitirerek gözü kuvvetlendirir. Yaşlılara ve çocuklara çok faydalıdır. Bu sebeplerle kıymetli Peygamberimiz ümmetlerine sürme çekmeyi emrettiler. 


Biz yine sadede gelelim. Resül-i Ekrem Efendimiz etrafa çok bakmazlardı. Mubah şeylere bile göz ucuyla bakarlardı. Âlemlerin Rabb'inden korktukları ve son derece mütevazi oldukları için gökten ziyade yere nazar ederlerdi. 
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Kıymetli Sözleri 


Huda”nın sevgilisi Resülullah Efendimiz'in kıymetli sözleri hakkındadır. 


Resül-i Ekrem Efendimiz genellikle susar, pek konuşmazdı. Kötü ve boş söz söylemezdi. Konuştukları zaman hesap ederek ve tane tane konuşurlardı. İhtiyaç olmayınca konuşmaz, her sözlerini mutlaka bir hayır için söylerlerdi. Söze başlarken elleriyle işaret ederlerdi. 
Meclislerinde bulunanlar kendisini dinlerken başlarını öne eğer ve büyük edep gösterirlerdi. 
Gerektiğinde bir sözü üç defa tekrar ederlerdi. 


Sahabi efendilerimizin dünya ve ahiret işleriyle ilgilenirlerdi. Müjdeleyici ve kolaylaştırıcı sözlerden hoşlanır, uzaklaştırıcı ve zorlaştırıcı sözleri sevmezlerdi. 


Kalpleri ve dilleri sürekli zikirle meşguldü. 
Kimsenin sözünü yarıda kesmezlerdi. Kimse- ye sözle veya başka bir şekilde eziyet etmezlerdi. Uzak diyarlardan gelenlerin sorularından 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ve sözlerinden meydana gelen sıkıntılara katlanırlardı. Mubah oyunları görünce engellemezlerdi. Bazan da latife yaparlardı. 


Güzel Tebessümleri 


Âlemin güneşi Resülullah Efendimiz'in gülmeleri hakkındadır. 


Resül-i Ekrem güler yüzlüydü. Çok tebessüm ederdi. Vahiy inmediği, hutbeye çıkmadıkları, kıyamet gününü düşünmedikleri zamanlarda sürekli mütebessimdiler. Azı düşleri görünecek kadar güldüklerine çok az rastlanırdı. 


Bunlar üzerine kâmil mümin insanlığın önderi Peygamber Efendimiz'e uyarak güleceği zaman tebessüm edip kahkaha atmamalıdır. 
Bazan insanlık hali, kendini tutamayıp gülse, bunda bir sakınca yoktur. Mekruh olan çok gülmeyi âdet haline getirmektir. 


32 


Nurlu Gözlerinden Dökülen Yaşlar 


Kâinatın efendisi yaratılmışların en değerlisinin ağlaması hakkındadır. 


Şerefli Peygamber Efendimiz'in ağlamaları da gülmeleri gibi itidal üzereydi. Huşü ve tevazuda en yüksek derecede oldukları için Allah'ın azametinden çok korkarlardı. Hudâ'ya duydukları şevk ve muhabbet elbisesiyle kutlu kalplerinden çıkan inleme sesleri dışarıdan duyulurdu. “Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz” 5 buyururlar ve Allah korkusunun her insana gerekli olduğunu söylerlerdi. 


İbadet ederken içlerinden ağlamak âdetlerindendi. Bazan da namaz kılarken kalplerinin galeyanı işitilirdi. 


Kur'ân-ı Kerim okunurken âyetler üzerine tefekkür etmek sürekli âdetlerindendi. Kur'ân-ı CeliPi okutup dinlemeyi severlerdi. Furkan-ı 
6 Buhâri, Küsuf,2. 
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Mübin'i dinlerken yumuşak kalplerinden gelen yaş nurlu gözlerinden dökülürdü. 


Ölünün arkasından ağlamak da değerli adetlerinden olsa bile feryat figan etmez, sadece göz yaşı dökerlerdi. Cenazenin arkasından bağıra çağıra ağlamayı da yasaklamışlardı. 


Resül-i Ekrem hayatı boyunca esnememiştir. Aksıracakları zaman parlak yüzlerini avuçlarıyla örterlerdi. Aksırma esnasında kıymetli parmaklarını kaşlarının üzerine koyarak mübarek seslerini alçaltırlardı. Aksırdıktan sonra “elhamdülillah” der ve, “Hak Teâlâ aksırmayı sever, esnemeyi sevmez” 7” buyururlardı. 


Huzur Veren Selâmları 


Risalet sahibi efendimizin selâm vermesi hakkındadır. 


Resül-i Ekrem selâm vermeyi severler ve her yerde selâmı önce kendileri verirlerdi. 


7 Buhâri, Edeb, 165. 
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Değerli şahsiyetlerine selâm verilse misliyle veya daha fazlasıyla mukabele ederlerdi. Asla selâma karşılık vermeyi geciktirmezler, işaretle yetinmezlerdi. Aldıkları selâmın sesi duyulurdu. 


Gece saadetli evlerine girerken uyanıkların duyacağı, uyuyanların uyanmayacağı şekilde selâm verirlerdi. Bir meclise giriş ve çıkışların- da, o mecliste müslümanlarla birlikte müşrikler de bulunsa bile selâm verirlerdi. Çocuklara ve kadınlara da selâm verirlerdi. Birinin evini şereflendirecekleri zaman kapı hizasında durmaz, kapının sağ veya sol tarafında durup, “Allah'ın selâmı üzerinize olsun” diyerek izin isterlerdi. 


Yemek Yemelerindeki Nezafet 


Cihana rahmet efendimizin yemek yemesi hakkındadır. 


Resül-i Ekrem'in her işi hikmetli olduğu gibi yemek yemeleri de hikmete uygundu. Ahir zaman peygamberi yemekte zorluk çıkarmazlar ve yemek seçmezlerdi. Yemek yerken bağdaş kurup oturmazlar, bir tarafa dayanmazlardı. Ya iki dizleri üzerine otururlar ya da mübarek sol ayaklarını altlarına alır, mübarek sağ ayaklarını dikerek yemek yerlerdi. 


Sürekli aynı şekilde oturmazlar, bazan sağ bazan sol tarafa yastık koyup dayanırlardı. Ancak bâtıl Câhiliye âdetlerini reddetmek için yemek yerken bir şeye yaslanmayı yasak ederlerdi. “Ben yaslanarak yemek yemem” derlerdi. Bunlar üzerine gerek sağ ve gerek sol tarafa dayanmak sünnetken, yastık veya başka bir şeye dayanarak yemek yemek mekruhtur. 


Kâinatın efendisi yüksek sofradan, kenarı kırık kâse ve benzeri şeylerden yemezlerdi. 
Sofrada tek başlarına yemekten hoşlanmazlardı. Kendilerine özel bir kapları yoktu. Yedikleri kaptan başkaları da yerdi. Kölelerine, 


8 Buhâri, Etime, 13. 
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câriyelerine ve hizmetçilerine karşı yemede, içmede, giyimde ve oturmada büyüklük göstermezlerdi. 


Mubah hiçbir yiyeceği ayıplamaz ve beğenmezlik etmezlerdi. Hazır buldukları yemeğe besmeleyle başlayıp йс parmakla yerlerdi. Yemekten sonra mübarek parmaklarını yalarlar, “Bizi yediren, içiren ve müslüman kılan Allah'a hamdolsun” duasını okurlar, sofradan kalkınca ellerini yıkarlar, artan su ile yüzlerini meshederler, sahabi efendilerimize dahi parmaklarını yalamalarını, tabaklarını sıyırmalarını emrederlerdi. Resül-i Ekrem'in yediği yemekler; koyun eti, büryan,” kuru et, tavuk eti, kabak, kabak çorbası, bal, helva, sevik'9, keş", zeytinyağı, sirke, taze hurma ve kuru hurmaydı. Hep aynı gıdadan beslenmezlerdi. Bir vakit bir çeşit yemek yiyip daha sonra başka çeşit yerlerdi. 

9 Kuyu kebabı. 


10 Kavrulmuş undan yapılan bir yemek. 
11 Kurutulmuş yoğurt. 
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Sütle balık etini, sütle ekşi şeyleri, iki soğuk yiyeceği, kavrulmuş etle pişirilmiş eti, kuru etle taze eti, sütle eti, sütle yumurtayı, bir arada yendiğinde dokunan iki şeyi birlikte yemezlerdi. Çok sıcak yemeğin bereketsiz olduğunu söylerler ve soğutmadıkça yemezlerdi. 


Yemekler arasında eti severler, “Et işitmeyi kuvvetlendirir, dünya ve ahirette yiyeceklerin efendisidir”? buyururlardı. Yenmesi mubah olan hayvanların kol ve sırt taraflarını severler, etin buraları gayet güzel ve lezzetlidir, buyururlardı. Soğan ve sarımsağı sevmez, yemez ve kokularından da hoşlanmazlardı. Taze meyvelerden en çok üzüm ve karpuzu beğenirlerdi. 


Su İçmelerindeki Letafet 
Resülullah Efendimiz'iniçmelerihakkındadır. 


Resül-i Ekrem'in her işlerinde kendilerine mahsus uygulamaları olduğu gibi suyu ve 


12 Hadis-i şerifin ikinci kısmı için bakınız İon Mâce, 
Et'ime, nr. 3305. 
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meşrubatı içmeleri de özel bir hal üzereydi. 
Meşrubatın bu özel hale uygun bir şekilde içilmesi sünnet-i seniyyedendir. 


Zemzemi ayakta, diğer içecekleri oturarak içerlerdi. Ayakta su içilmesinin câiz olduğunu belli etmek üzere nadiren ayakta su içtikleri de rivayet edilmiştir. Suyun ayakta içilmesi câizse de, zemzemden başka bütün içeceklerin oturarak içilmesi daha güzeldir. 


Ahir zaman peygamberi ne zaman su veya başka bir içecek içseler üç defa nefes alırlar ve her nefeste besmele ile başlayıp içmeyi bitirince “elhamdülillah” derlerdi. Soğuk ve tatlı suyu severler, bir mecliste bulunanlara bir şey içirecek olsalar bazan en son kendileri içerler, bazan da ilk kendileri içerlerdi. Bununla birlikte suyun yudum yudum ve dinlenerek içilmesini, su kabının içine üflenmemesini, zararlı şeylerden korunmak için suyun içine bakılmasını emir ve tavsiye ederlerdi. 
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Sakal-ı Şerifleri 


Kâinatın övüncü efendimizin mübarek sakalları hakkındadır. 


Peygamber Efendimiz saadetli sakallarını düzeltirler, genellikle tararlar ve tarayacakları zaman aynaya bakarlardı. Hüzünlü ve kederli zamanlarında sakallarını sıvazlarlardı. Saadetli sakallarından beyaz tel koparmayı sevmezler, “Bıyığını kısaltmayan bizden değildir” 1? buyururlardı. 


Hz. Aişe”den [radıyallahu anhâ] rivayet olunur ki bulunduğu yerde ve yolculukta yanlarından aynayı, sürmeyi, tarağı, kürdanı ve misvağı ayırmazlardı. Mübarek sakallarını tararken aynaya bakıp, “Allahım, beni güzel yarattığın gibi ahlâkımı da güzelleştir” duasını okurlardı. 


13 Tirmizi, Edeb, no: 2762. 
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Güzel Davranışlarından Bazıları 


Kıymetli Peygamber Efendimiz'in bazı güzel davranışları hakkındadır. 


Resül-i Kibriya sağ elleriyle yer ve içerler, bir şey alıp verecekleri zaman sağ ellerini kullanırlardı. Sol ellerini tuvalette ve tuvalet temizliğin- de kullanırlardı. Tokalaşmak âdetlerinden olup uzak yerlerden gelenlerle de kucaklaşırlardı. 


Ahir zaman peygamberinin halkası gümüş, kaşı Habeş akiğinden yapılmış bir yüzüğü vardı. 
Muhammedün Resülullah ibaresi birinci satırında Muhammed, ikinci satırında Resül, üçüncü satırında Allah şeklinde yazılı olarak yüzüğün kaşının üzerinde bulunuyordu. Mübarek mührü, yüzüğün kaşı avuç içine gelecek şekilde sağ ellerinin serçe parmağına takarlardı. Kaşın üzerinde yazan değerli ibareye hürmeten defi hacet edecekleri zaman yüzüğü çıkarırlardı. 


İşte bu zikredilen şerefli mühür Resül-i Ekrem'in ebedi âlemi teşrif buyurdukları vakte kadar kıymetli ellerinde kalmış, Hz. Peygamber'in vefatından sonra Hz. Ebü Bekir-i Sıddik'a, daha sonra Hz. Ömer-i Faruk'a, daha sonra Hz. 
Osman-ı Zünnureyn'e (radıyallahu anhüm] geçmiştir. 

Mübarek mühür, Medine-i Münevvere'de (Allan o şehri kıyamete kadar nurlandırsın) Kubâ'ya yakın bir bahçede, “Eris Kuyusu” diye isimlendirilen kuyuya, Hz Osman'ın (radıyallahu anh] elinden kazayla düştü. Çok aradılarsa da Allah'ın hikmeti, bulunamadı. 


Kâinatın sevinci efendimizin bedeni temiz, kokusu güzeldi. Koku sürsün veya sürmesin mübarek ten ve terleri en güzel miskten daha güzel kokardı. 


Saadetli vücutları o kadar güzel kokardı ki hangi yoldan geçse, o yolu güzel bir koku kaplar ve kendisini civarda görmeyenler bile kokunun güzelliğinden teşrif buyurduğunu anlardı. Biri değerli nebiyle tokalaşsa, güzel kokusunu bütün gün duyardı. Bir çocuğun başını mübarek elleriyle okşasalar o çocuk diğer çocuklar arasından seçilirdi. 


İşte sürünmeden kokan bu güzel koku Resül-i Ekrem'in peygamberlik özelliklerindendir. Bununla birlikte güzel kokulu yağları sever ve sürünürlerdi. Erkeklerden bu sünneti uygulamak isteyenler için koku sürünme vakitleri; cuma günü, bayram günleri, ihrama girme, meclise girme, Kuran okuma, namaz kılma ve zikir vakitleridir. Kadınlar ise sadece kocaları için koku sürünmelidir. 


Resül-i Ekrem eşsiz ve benzersiz bir şekilde vera' ve zühd sahibiydi. Âlemlerin Rabb'ine çok ibadet ederdi. Şüpheli şeylerden uzak dururdu. Çıplak durmaz, hatta yüce Allah'tan hayâsından guslederken bile örtünürdü. İhtiyaç gidermek için insanlardan uzak bir yere gider, duvar veya ağaç gibi bir engelin arkasına geçerlerdi. Toprak büyük abdestini hemen yutardı. 
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Resül-i Ekrem ashâb-ı kirâmın evlerine gider, değerli meclislerine gelmeyen olursa sorarlardı. Medine-Münevvere”nin en uzak yerlerine kadar hasta ziyaretine giderlerdi. Bildikleri ve bilmedikleri cenazelere katılırlardı. Her kim değerli zatlarını bir şey için davet etse hemen icabet ederlerdi. Teşrif buyurdukları mecliste buldukları yere otururlar, özel bir yer aramazlardı. 


Ümmetlerin şefaatçisi efendimiz gelen misafire ikram ederler, konuklardan hiçbir yemeği saklamazlar, bulunanı çıkarırlar, evde bir şey yoksasamimiyetle özür beyanederlerdi. İhtiyaç sahibi sahabilerin ihtiyaçlarını gidermeye gayret ederler, nurlu meclislerinde bulunup memleketlerinden uzak olanlara ilgi gösterirlerdi. 


Sözün özü ve anlatılmak istenen şudur ki Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem] cömeri, izzetli, şefkatli, merhametli, cesur, yumuşak, ahdine bağlı, sözüne sadık ve herkese karşı mülayimlerdi. Gece ve gündüz hiçbir 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vakitlerini yüce Allah'a itaat ve ibadet ile müminlerin faydasına olan işler dışında bir şeyle geçirmezlerdi. 


Allah”ın sevgilisi bünye ve mizaç konusun- da fevkalade kuvvetliydiler. Ve bu kuvvete uygun olarak aklen de bütün insanların en üstünü ve seçkiniydiler. Bütün konu ve ayrıntılarda en isabetli görüşe sahiptiler. Kitap okumamış, yazı yazmamış oldukları halde avamın ve havasın zahiri ve batıni işlerini güzel bir şekilde, afaki ve enfüsi nurlu ilimlerle ve marifetlerle hallettiklerini gören her aklıselim sahibi, hiç tereddüt etmeden Resül-i Ekrem'in ne kadar yüksek bir akla, ne derece bir kavrayış ve zekaya sahip olduğunu anlar ve kabul ederdi. 


Yüce tabiat ve ahlaklarına gelince. Diğer güzel ahlak sahiplerinden yüksek, yumuşak ve kalpleri çeken bir haldeydiler. Soy bakımından bütün insanların en üstünü ve şereflisiydiler. 
Bir kimse güzel ahlâkını öğrenmek maksadıyla sohbetine katılsa çok şiddetli bir muhabbet duyardı. Hatta Peygamber Efendimiz o kişiye kendi nefsinden daha sevimli gelirdi. 


Ey Allahım, bu değerli kitabın yazarını affet ve ona merhamet et. Yüce Peygamber hürmetine annesini, babasını ve bütün müminleri de bağışla. Salat güzel yaratılışlı Muhammed'in ve ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Hamd alemlerin Rabb”i olan Allah”a mahsustur. 


Bu güzel kitabı 9 Rebiülevvel 1326 Cuma günü tamamladım. 
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